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WANDELEN IN WORTEGEM-PETEGEM
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WANDELING MOREGEM

Plattelandsgemeente met een rijk verleden.

- Afstand
5km (ca. 02u30 wandelen)

& Startplaats
St.-Pietersstoelkerk Moregem
(Moregemplein 20 9790 Wortegem-
Petegem)

Bezienswaardigheden

1. Ontdek Moregem met een gids

Het Gidsencollectief de Ghellinck biedt
deze nieuwe erfgoedwandeling aan. De
wandeling verbindt het verre verleden, de
tijd van de heerlijkheden en kasteelheren,
moeiteloos met het recente verleden, de
schuttersgilde Sint-Sebastiaan en pastoor
Frans De Wolf, het rijke aanbod aan café'’s
en kruidenierszaken, de aanleg van het
Moregemplein en nog veel meer. Het
verre verleden krijgt gestalte via
onderzoek in lokale, private en nationale
archieven. Het recente verleden volgt uit
verhalen en getuigenissen van geboren
en getogen Moregemnaren.

Vanaf tien personen - € 2,5 per persoon
Reserveren via 0467 120 658 of
heemkunde.bouveloo@telenet.be

Q Gemeente
Wortegem-Petegem

& Parkeerplaats
Moregemplein

n-Petegem

2. St.-Pietersstoelkerk Moregem

In Moregem vind je een unieke witte kerk
die opgetrokken werd in 1400, maar
herbouwd werd in 1663. De kerk en het
gerestaureerde plein zijn als monument
en landschap beschermd. In de kerk
bevindt zich een 19e-eeuws orgel
gebouwd door Frangois-Bernard Loret.

Horeca

3. Kasteel van Moregem

In 1883 nuttigde Leopold | en zijn gevolg
het 'noenmaal' in het kasteel van
Moregem om nadien te worden
ontvangen op het stadhuis van

Petegem

SCAN MIJ VOOR MEER INFO
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Deze kapel werd in 1805 opgetrokken en
hoorde vroeger bij het kasteel. Ze groeide
in de 18e eeuw uit tot een belangrijk
bedevaartsoord tegen de koorts. Tot in
1946 werden hier kinderziekten
"afgeknoopt". Lintjes, strikjes of delen van
een kledingstuk van een ziek kind werden
aan de takken van de meidoornen
vastgemaakt om genezing te bekomen.

A. De Vierschaar - De Goedendag
Moregemplein 6, 9790 Wortegem-
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