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Deze ‘vliegpleinwandeling’ wil de herdenking van het plaatselijk W.O I-gebeuren
benadrukken door een unieke trip over de gemeentegrenzen heen (Dikkelvenne,
Scheldewindeke, Velzeke, Dikkele en Beerlegem). Trek je stevige stapschoenen dus
maar aan!

Een uitgebreide brochure (16 blz.) van deze wandeling is gratis beschikbaar in De
Poort of kan je downloaden via https://www.gavere.be/toerisme/wandelen-en-
fietsen/wandelen-in-en-rond-gavere.

PARCOURS: Blokstraat -> Ter Keursen Cappelle -> Blokstraat -> Lange Munte ->
Munckbos -> Blokstraat -> Munkbosstraat -> Bochoute -> Munkbosstraat -> dorp
Dikkele -> Dikkelsebaan -> Brouwerijstraat -> Munkbosbeekpad -> Kouterstraat ->
pad tussen Munkbosbeekpad en Oudenweg -> Oudenweg -> dorp Beerlegem ->
Oudenweg -> Kouterstraat -> Bochouteweg -> Boechoutestraat -> Blokstraat

  Afstand
10.6km (ca. 02u30 wandelen)

  Gemeente
Gavere

  Startplaats
Oriënteringsbord wandeling (splitsing
Blokstraat -Ter Keursen Cappelle)

Bezienswaardigheden

1. Start aan het oriënteringsbord

Hier krijg je een overzicht van de
wandeling en interessante zaken die je
onderweg zal tegenkomen.

Als je voor het bord richting trage weg en
Koortskapel kijkt, lag schuin links voor je

de start- en landingsbaan van het eerste
betonnen 'vliegplein' uit W.O. I.

2. Koortskapel

Hier wordt Onze-Lieve-Vrouw tegen de
koorts aanbeden. Voor de Duitsers stond
ze in de weg van de opstijgende vlieg-
tuigen. Ze braken ze af en 'riepen zo de
toorn van God over zich af'.

  3. Calvariekruis

Let op het bord met de tekst 'God weet
alles'.

4. Onze-Lieve-Vrouw Kapel

Mariakapelletje niet ver van het
Calvariekruis.

5. Petrus Wittebrood hoeve

Gerestaureerde Vlaamse vierkantshoeve
die tegenwoordig dienst doet als
vakantiewoning.

6. Hof te Spiegele

Deze hoeve verdween eind 18de eeuw.

7. Het vliegplein

Midden dit stuk Blokstraat naar de Lange
Munte sta je pal op de start- en landings-
baan van het toenmalige vliegplein.

Een gedetaileerd plan vind je op het
oriënteringsbord aan de start- en tegelijk
ook aankomstplaats van deze wandeling,
of in de uitgebreide erfgoedbrochure.

  8. Lange Munte

Deze beschermde kasseiweg is een
kouterrug die een landelijke verbinding
vormt tussen Oudenaarde en Dender-
monde.

  9. die eiserne Halle

Relicten van de Eiserne Halle (links van de
Lange Munte), dit was een loods voor de
vliegtuigen, 'Riesenflugzeuge' genoemd,
uit Staaken (Berlijn).

10. Blauw Kasteel

Het hoofdkwartier voor Duitse offi-
cieren/piloten uit WO I (grondgebied
Scheldewindeke/Oosterzele).

Zowel in de bomen van de Schaperstraat,
een weg naar het kasteel, als in die van
het Munkbos, haperden de reuzen-
bommenwerpers en stortten er neer
tussen 9 en 10 mei 1918. Dit was de



grootste vliegramp in W.O. I.

11. Proosdij Hoeve

Huis van de proost, ook curie de Bochout
genoemd, door Raas IV van Gavere ca.
1170 geschonken aan de abdij van
Ninove.

12. Uitgepakte grond voor
steenbakkerij

Dit is van de vroegere steenbakkerij van
de Dikkelsteen.

13. Maalderij Van Herpe

Een elektrische maalderij voor veevoeder-
graan uit 1947, uitgebreid met graan-
handel in 1975.

14. Standbeeld van de brouwer

Voor de dorpsherberg De Casino prijkt
hét beeld van het brouwersambacht: de
brouwer met zijn kan en roersteel. Het
beeld herinnert aan de Dikkelse brouwerij
De Wever.

  15.Brouwershuis De Wever

Naast De Casino staat het vroegere huis
van de brouwers De Wever.

16. Dorp Beerlegem

Kerk, klooster, jager en brouwerij De
Geyter.

  17.Waterbron

Natuurlijke bron en van hieruit zicht op
Beerlegem.

18. Monument Schepenbrief van
Bochoute

Dit is een oorkonde uit 1249 en tevens
het oudste gedateerde officiële document
dat geheel in het Vroegmiddelnederlands
is geschreven.

  19.Zavelputten

Hier graafde men in 1955-57 en 1964-67
een Merovingisch rijengrafveld uit de 6de
en 7de eeuw op met 225 graven, o.m. een
houten grafkamer.

  20.Tarandusmolen

Deze stenen molen uit de 19de eeuw is
beschermd. Met 65 meter boven de zee-
spiegel is dit tevens het hoogste punt van
Gavere.

  21.Molenhuis van (verdwenen)
Ter Varent-molen

Op oude foto's tekenden de Duitsers er
zelf een vliegtuig bij om te tonen hoe de
molen het opstijgen belemmerde. Daar-
om braken ze hem af in 1914. Het Molen-
huis is momenteel nog een tastbaar
gegeven.

Omdat dit een luswandeling is, kun je in
principe overal 'instappen',
bv. ook:
- in het dorp van Dikkele bij de kerk
- of in Beerlegem bij de kerk (ruime
parkeergelegenheid)

De Dikkelvense wijk Bochoute maakt deel
uit of grenst aan de vijf dorpen, vandaar
de naam 'vijf dorpen op een voorschoot'
voor deze wandeling. Een alternatieve

naam zou 'Rondom Bochoute' kunnen
zijn. Bochoute komt van boekhout en
betekent 'beukenbos'. Het verwijst naar
de vroegere bosrijke omgeving (bos van
Bochoute, ook het Munkbos) aldaar.
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