
     

WANDELEN IN GAVERE

OMMETJE ROND DE
KERK VAN GAVERE



OMMETJE ROND DE KERK VAN
GAVERE

Deze wandeling is bedoeld voor de bewoners van de kern van Gavere en hun familie
of bezoekers. Dit kort traject kan gerust ook met de rolstoel of buggy afgelegd
worden. Dus bij goed weer, beweeg en maak een "ommetje" rond de kerk.

PARCOURS: Kloosterstraat - > splitsing Onderstraat - > Baaigemstraat - > Middelwijk - >
Molenstraat - > Warande - > Molenstraat

  Afstand
1.8km (ca. 00u45 wandelen)

  Gemeente
Gavere

  Startplaats
Sint-Amanduskerk (Kloosterstraat, 9890
Gavere)

  Parkeerplaats
Ter hoogte van de kerk (kant Molenstraat
of kant Kloosterstraat WZC Mariahuis)

Bezienswaardigheden

1. Sint-Amanduskerk

De kerk wordt voor het eerst vermeld in
de 13de eeuw, maar van dit kerkgebouw
is niets bewaard gebleven. Tijdens beide
wereldoorlogen werd de kerk zwaar
beschadigd, kort daarna werd ze hersteld
en opnieuw in gebruik genomen.

2. Neoclassicistisch herenhuis -
Molenstraat nr. 48

Bij het uitwandelen van het paadje aan de
Middelwijk, zie je op je rechterkant een
neoclassicistisch herenhuis met koets-
huizen. Deze woning is afgesloten door

een ijzeren straathekken met 'geuten'
zuiltjes. Typerend voor het neoclassicisme
(1740-1860) is de rechtlijnige eenvoud,
gelijkheid en uniformiteit. De recht-
hoekige omlijste vensters met sluitsteen
zijn voorzien van guirlandes.

  3. Warandewijk

'Warande' is de naam die in de lage
landen werd gebruikt voor een besloten
jachtterrein, doorgaans eigendom van
voorname families. De naam komt al in
de Middeleeuwen voor, ook daarna
werden nog vele warandes aangelegd.
Sinds de jaren 1970 is het een bomenrijke
wijk. Bij het inwandelen van de Warande
bevinden de terreinen van het militair
domein zich aan je linkerzijde. Je merkt er
boven de huizen ook een zendmast op.

4. Paardekouter - 'Pirdekeitre'

Op deze plaats staat de kapel van de
Hofkouter (eerste vermelding in 1635).
Een legende vertelt dat het beeldje van
O.L. Vrouwke aangespoeld kwam vanuit
de Hofkouter en hier op de splitsing van
de vroegere Kerk- en Onderstraat bleef
steken in de modder, dixit wijkburge-
meester L. Vanquaille. De oorspronkelijke
kapel werd door de jaren heen ruim 40 m
achteruit geplaatst om verkeerstech-
nische redenen. Achter dit kapelletje
bevindt zich schoenmakerij 'Patrick'.

Vroeger was hier een herberg met een
voordeur in de Molenstraat en een
achterdeur in de Onderstraat.

  5. Empiregetint landhuis -
Molenstraat nr. 45

Dit landhuis dateert uit 1835, deze
vermelding is terug te vinden op de
voorgevel. De empirische stijl toont
enkele typische sierelementen uit die tijd:
een doorlopende vergulde fries van
lauwerkransen en guirlandes onder de
kroonlijst tooien de bepleisterde gevel.
Het huis werd verbouwd en gerenoveerd
volgens de originele kleuren op de
voorgevel.

Via de Molenstraat wandelen we terug
naar de kerk van Gavere.
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